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| Lidgeld VV-Cultuur]

Voor wie het even vergeten zou zijn. Graag je lidgeld van
minimum €25 per gezin overschrijven op BE83 4676 3426
6115 van VV met vermelding lidgeld 2024. Dank.

| VV-Cultuur |

Onze activiteit op woensdag 1 april is geen



http://www.vereenigdevrienden.be/

(N DE DUISTErE NEBENDE EEUW

Woeensdag 1 april 20u | OCARDbi's
beeldcauserie door historicus Raoul Boucquey.

In de eerste aflevering over de geschiedenis van het kasteel van

Rumbeke gaan we terug naar de bewogen vroege middeleeuwen.

Daar is voor het eerst sprake van een legendarisch kasteel.

En van Boudewijn en Judith. Er valt ook iets te proeven.
Daarom vragen we aan de ingang een kleine bijdrage van €5 pp

Jaarprogramma VV-Cultuur 2024

Telkens om 20u uitgenomen op uitstappen en jaarfeest

woe | OCARDbis Dirk Islam en beeldcauserie
01 Debeaussart moderniteit

mei islamoloog UG

zon Den Hazelt P&P100 met KerkTheater- evocatieve

09 St.-P&P kerk | o0.a. Theater VV | wandeling beleving

jun 1924 St.-P&P kerk 100




zat Loppem Luc Denoo en Zomeruitstap

06 Brugge Fabian met BBQ

jul Den Hazelt Vermeulen

zon Bergmolenbos | Theater VV BBB-B: theaterwandel-
15 Zilverlink ism Beleef het tocht met BBQ-
sep Gezinsbond BergmolenBos | afsluiter

woe | OCARDbis Karla Vanhulle Varen van beeldcauserie
02 Noordzee tot

okt Zwarte Zee 2

zo 20 | Hollebol Jaarvergadering

okt Orchidee Jaardiner

woe | OCARDbis Karla Vanhulle Varen van beeldcauserie
06 Noordzee tot

nov Zwarte Zee 3

woe | Lekkensstraat | Marc Dewulf Mikken Urban | Wijn proeven
04 37A Winery met tapa’s

dec

| Mengelmaren |

THEATER

O Ons lid Fien Lepoudre bracht/brengt tussen 23 februari en 30 maart ‘De
Mussen’, haar eindwerk voor de Fontys Academy of Arts waar je opgeleid wordt
tot theatermaker, speler en docent, op de planken bij Theater Platteau. Alle
voorstellingen uitverkocht. Als je het mij vraagt een pareltje. Bij de acteurs onze
leden Dries Werbrouck, Myriam Anne en Alain Cobbe (die volgend jaar ook bij de
VV zal spelen).

R b R S Q Bart Cafmeyer vulde 3 dagen na
‘«,&-& P S elkaar, 8-9-10 maart, de volle Komedie in
: : De Spil met zijn schalkse ‘Van Guido en

Gezelle’, geschreven door Stefan Van
Craeynest. Dit naar aanleiding van het
§ 1255t verjaren van het overlijden van deze
grote Vlaamse dichter. Toert ermee rond
in Vlaanderen.




ANDERE
O Openingsconcert PP100 met El Grillo

Op zaterdag 9 maart was er het openingsconcert van de
festiviteiten Sint Petrus-en-Pauluskerk 100. Het Gentse kamerkoor
EL GRILLO ‘a capella’ eeuwenoude koormuziek met 20 zangers
o.Lv. dirigente Inge Bollaert. Een kleine 250 aanwezigen hebben
intens genoten in de stemmige kerk. Het sluitstuk en titel van het
concert was MISERERE - passietijd in de Renaissance. Het
voorprogramma, met orgelmuziek van o.a. Adriaen Willaert en Bach, werd
verzorgd door organist Dirk Blockeel. Mia Pieters stond in voor de presentatie.
dit uitzonderlijk mooi concert was
een samenwerking tussen
Werkgroep PetrusPaulus 100,
Cultuurwerking Oekene Inviteert
en de Adriaen Willaert Stichting.
Tussendoor was er een verrassing.
De Werkgroep had
buitenverlichting laten installeren
de brandglasramen van het
hoogkoor en beide zijkoren. Op die
avond werd die voor het eerst
aangestoken. De mooi verlichte
glasramen zorgden voor een
warme sfeer tijdens het concert.
Achteraf volgde een evaluatie-
babbel bij een goed glas.

(Arnold D’haene)

O Op Erfgoeddag zondag 21 april om 15u brengt de Adriaen
Willaert Orgelkring een zangstonde. Hou jij van samen

zingen? Dan ben je meer dan welkom in de Sint-Petrus &
Pauluskerk. Zing luidkeels mee met enkele vergeten geraakte en
huiselijk gekleurde volksliederen uit eigen en andere

! culturen zoals ‘Schoon lieveken, waar
waarde gij’, ‘Moederke alleen’, ‘Drink to
me only’...

Met muzikale begeleiding van Eric
Hallein op het monumentale orgel en
vocale begeleiding van Claudine Lybeer,
lid van het vocaal ensemble Adriaen
Willaert. Met de steun van Terf Midwest.




| Een vleugje poézie

Op zondag 7 mei 2023 kwam oud-radio
Klarapresentator en dichter BART STOUTEN in de
Augustijnenkerk van het Klein Seminarie zijn
prozagedicht ‘De stem van Adriaen’ voorlezen als
ultiem eerbetoon aan de Rumbeeks-Roeselaarse
renaissancepolyfonist Adriaen Willaert (1490-
1562). Een meerstemmig prozagedicht: de auteur
is niet alleen stem voor onze componist en
onzichtbare hand achter zijn woorden, maar ook
dichter.

DE STEM VAN ADRIAEN (5)

... Polyfonie gaat naar het hart van wat een uitwisseling
van stemidentiteiten vermag. Zoals geliefden halen de
stemmen diep adem en storten zich halsoverkop in een
oceaan verlangend om de diepten van het onderbewuste
te beroeren en aan het licht te brengen wat ons kwelt.
Meestal is het de polariteit tussen passie gekleed als
Eros en liefde gekleed als Agape (naastenliefde). De
intensiteit in deze confrontatie tussen stemmen is die
van een onontkoombaar conflict tussen passie en huwelijk, tussen de
passie geworden liefde en de pogingen van een huwelijk om die passie
met sociale en religieuze verantwoordelijkheid te bezegenen, te
betonneren, te bewaren in het belang van het nageslacht...

Steeds meer ben ik me op de expressie gaan richten. De expressieve
weergave van een tekst, met nauwkeurige aandacht voor alle
mogelijkheden die de tekst daartoe aanreikte. Maar ik was een Vlaming,
ik had geleerd beheerst te schrijven, nergens het punt op te zoeken waar
ik beticht zou kunnen worden van een overmatige toonschildering.
Nergens misbruik makend van exuberante pathetiek. Ik streefde een
sterkere eenheid na tussen tekst en muziek. En ik werd daarbij diepgaand
geinspireerd door Pietro Bembo.



Ken je hem? Pietro Bembo was een Venetiaan
die alle Italiaanse hoven had afgereisd. Overal
kenden ze de kardinaal. Hij was het die de
nieuwe paus, Giulio de Medici, naar Rome
had begeleid. Hij werd zelfs secretaris van de
volgende paus. Zijn stijl was die van de grote
schrijvers uit de oudheid. Hij schreef een
geschiedenis van Venetié en doorspekte die
met zijn mooiste ideeén over het
humanisme... en over de liefde. En zo, via
Pietro Bembo dus, sijpelde dat humanisme
mijn leven binnen. En dus ook mijn muziek.
Mijn ‘Musica Nova’, mijn nieuwe muziek.

Er is geen vers

dat de magie van de regen fnuiken kan,
bedenk ik wanneer ik rondloop

tussen de onbeweeglijke tankers

van de haven in de regen

De muziek en de beweging
van de regen,

de poézie van de regen
tussen schepen en containers
die niet verroeren

Er is geen vers

dat de magie van liefde fnuiken kan,
wanneer ik naar je foto kijk

onder een stortvloed van hormonen
in de jagende wind van mijn begeerte

Het humanisme is toegesneden op de mens. God en zijn spirituele wereld
moeten plaats maken voor wetenschap en rede en de mens die zijn
persoonlijke problemen zelf oplost. De mens helpt zichzelf beter te leven,
persoonlijke groei te bereiken, van de wereld een betere plek te maken.
Dankzij zijn vrije wil, zijn zelfeffectiviteit en zelfverwezenlijking... Dat
humanisme gaf God een andere plaats, maar joeg hem niet meteen weg...
Vooral in mijn madrigalen en motetten streefde ik een prachtig evenwicht
na tussen alle elementen die in het geding waren: mijn technisch
meesterschap probeerde ik te paren aan een ingehouden, maar ook
indringende expressiviteit...



Ken je mijn madrigalen op tekst van een
andere grote humanist, de illustere Francesco
Petrarca? Stel je de meest verfijnde poézie
voor, een gedroomde bron voor de wereldlijke
boodschap die het Italiaanse madrigaal
uitstraalt. Wereldlijk, maar daarom niet

| vulgair of platvloers.

Mijn collega Cipriano de Rore, de jongen uit
Ronse, weer een van die Vlaamse namen die
furore maakten in Italié... een persoonlijke
vriend van Margaretha van Parma, zag
Petrarca als lichtend voorbeeld...

Mijn Petrarca-madrigalen werden met roem
verguld. Ze benutten de sonnetten van
Petrarca... De inhoud is haast te mooi voor
aardse poézie. Want een liefde wordt
verheerlijkt, wier schoonheid het geschenk is
van een onsterfelijke kracht... Dingen die in
hun bloei onvermijdelijk mooi zijn, worden in
hun bloei onvermijdelijk oud, ze vervagen en
gaan sterven. De spreker wil zijn mooie
geliefde voor eeuwig bewaren zolang er lezers
'] zijn die ademen en via hun verbeelding

W kunnen kijken...

Die ogen gloedvol door mij beschreven,
die armen, handen, voeten en gezicht,
waardoor ik vaak innerlijk werd ontwricht
en met geen mensen kon samenleven,;

Krulharen met filigraan geweven,
die zoete glimlach op mij gericht,
in een verloren paradijs gezwicht,
waar elk goed gevoel werd prijsgegeven.

Zo leef ik, vol woede en levenswee,
zonder haar uitstraling die ik aanbad,
toen mijn schip leksloeg op de levenszee.

Ga weg, liefdeslied, uit mijn gedichten,
nu de gave verdween die ik bezat;
Van nu af aan bral ik jammerklachten.




(wordt vervolgd)
Uit Bart Stouten, De stem van Adriaen,

uitgeverij Roer 2023
supplementaire illustraties Raoul Boucquey
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